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Vuur heeft vele betekenissen.
Je kunt denken aan gezelligheid 
en warmte bij een haardvuur of 
brandende kaarsen,
maar vuur kan ook vernietigend 
zijn bij een brand of in een 
oorlog.
Vurig staat synoniem 
voor gepassioneerd. Maar 
gepassioneerd is ook weer voor 
meerdere
uitleg vatbaar: de een denkt 
daarbij aan enthousiast, de 
ander heeft hier een meer 
romantisch beeld bij.
Maar een ding is duidelijk: je 
kunt de met vuur gemaakte 
kunstwerken met als thema 
vuur bewonderen in het 

Markiezenhof tijdens de nieuwe 
tentoonstelling “Hete Vuren, 
Schatten uit het Rijks”.
Hoe mooi zou het zijn voor 
Bergen op Zoom als de politiek 
op eenzelfde vurige wijze tot 
besluitvorming komt over de 
toekomstbestemming van 
het museum en pand van het 
Markiezenhof. Als bestuur 
houden we het vuur warm bij de 
gemeente. En we hopen dat we 
je binnenkort kunnen informeren 
over de voortgang van de 
besluitvorming.
 
Met warme groet,

Helène van Oorschot

Beste vrienden

“Waar denk je aan 
bij het woord ‘vuur’?”

Nu in 
het Markiezenhof: 

Tentoonstelling 

Hete Vuren
Meesterwerken 

uit het Rijksmuseum
22 april t/m 
3 september 

2023
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Bezielend vuur
In het diepst van de aarde brandt het 
eeuwige vuur dat soms zijn weg naar 
buiten vindt via de krater van een 
vulkaan. Dat bezielende vuur wordt 
in een ondergrondse smidse sinds 
mensenheugenis gebruikt om de mooi-
ste wapens ter wereld te creëren. De kost-
baarste edelmetalen worden er omgesmolten 
tot blinkende schilden, glanzende helmen en schit-
terende zwaarden.

In de smidse ben ik nooit geweest, maar het vakman-
schap van het ambachtelijke vuur aldaar is ongeëve-
naard. Dat weet ik uit ervaring: trots draag ik mijn 
helm, zwaard en schild. In een ver verleden zijn ze 
in mijn bezit gekomen en tot op de dag van vandaag 
pronk ik ermee op de top van de toren van het Mar-
kiezenhof.

Hier, hoog boven de huizen van stad 
en land, heb ik vernietigend vuur in 

voorbije jaren en eeuwen zijn werk 
zien doen. Stadsbranden, ontplof-
fingen, razende vlammen die hun 
weg hebben gevonden... Maar vaak 
genoeg ook was ik getuige van de 

wijze waarop lieden het ambachte-
lijke vuur opstookten om de stad te 

laten bloeien in groeiende welvaart. Met 
ziel en zaligheid zetten de bewoners zich in 

voor deze oude stad. En mocht in mindere tijden het 
huiselijke vuur tekortschieten om ieder te warmen, 
dan treffen zij immer de geestdrift om door te gaan: 
bezielend vuur dat mensen raakt en energie geeft, 
waardoor ieder bij tijd en wijle van binnenuit ver-
warmd wordt...

Treed deze maanden binnen in het stadspaleis om ge-
raakt te worden door kunstwerken vol vuur die niet 
eerder getoond zijn, door hartverwarmende verhalen 
die niet eerder verteld zijn. Voedt het vuur van de ziel 
met de kracht van het verhaal. En geef gehoor aan je 
verlangen naar het onbekende, het andere.

De Zeeridder
Het bestuur van de Vrienden was aanwezig 
bij de officiële opening van de expositie in de 
Hofzaal. Lees het uitgebreide verslag hier-
van op onze website.
 
https://vriendenmarkiezenhof.nl/het-haard-
vuur-aan-voor-feestelijke-en-warme-ope-
ning-hete-vuren/
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‘Onder vuur’
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brief

Het rondetafelgesprek ging onder andere over vuur en veiligheid. 
Aan tafel: Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, Gerard de Kleijn, projectleider Stichting M6, 

Jolanda Trijselaar, directeur Veiligheidsregio Midden en West-Brabant, Olaf Looijen, projectmanager UBQ materials en 
wethouder cultuur Letty Demmers. In het midden presentator Maarten van den Boom.

Dat vuur een zwaar onderwerp 
kan zijn, daar weet Gerard de 
Kleijn, projectleider van Stichting 
M6, alles van. In 2007 ging het 
Armando Museum, waarvan 
hij destijds directeur was, in 
vlammen op. 

Door: Eric Elich

“Een nachtmerrie”, vertelt De Kleijn 
in een rondetafelgesprek over onder 
andere vuur en veiligheid. “Het 
geluid, het geweld, ik dacht: zo moet 
een Middeleeuwse stadsbrand er 
uit hebben gezien.” Dertien grote 
schilderijen van de Nederlandse 
beeldend kunstenaar Armando, 
en kunstwerken van diverse oude 
meesters, waaronder Albrecht Dürer, 
gingen verloren. Opmerkelijk was dat 
het museum geen sprinklerinstallatie 

had. Even opmerkelijk is dat er over 
de rol van de brandweer 14 jaar 
na dato nog steeds twee lezingen 
zijn. Jolanda Trijselaar, directeur 
Veiligheidsregio Midden en West-
Brabant, haakt in: “Deze brand was 
laat gemeld waardoor de brand zich 
razendsnel kon ontwikkelen.” De 
Kleijn bestrijdt dat de brand te laat is 
gemeld. “De brand is snel gemeld.” 

Dat laat onverlet dat zijn bewon-
dering voor de brandweer groot 
is. “Ze hebben goed werk verricht 
door de bewoners van  omliggende 
woningen meteen te evacueren. Ze 
gingen eerst voor de mensen en 
daarna voor de spullen.” 

Trijselaar: “Vuur bestrijden in 
dergelijke monumenten en 
historische gebouwen is risicovol.” 
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Geen koude drukte maar een warme belangstelling bij de opening van de tentoonstelling Hete Vuren.
Inzet: Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum.

Vaak is er veel oud materiaal en 
zijn er loze ruimtes, waarvan de 
brandweer niet weet dat ze er zijn. 
“Onder een ongelijke vloer, waarover 
houten planken gelegd zijn, kan het 
vuur snel een weg vinden.”

De Elleboogkerk in Amersfoort, waar 
het museum huisde, was niet te 
redden. “Ik ben na die ‘vuurervaring’ 
wel gaan opletten,” zegt De Kleijn. 
“Bij het opzetten van tentoonstelling 
wordt de brandweer erbij gehaald 
om te kijken wat mag en niet 
mag.” Hoe kunnen kunstwerken 
veiliggesteld worden en hoe zijn 
de vluchtroutes. “Als er nu een 
loodgieter in het pand bezig is, wordt 
er extra gepatrouilleerd,” verzekert 
hij.

Calamiteitenplan 
Elk museum heeft een calamiteiten-
plan voor als er brand uitbreekt. 
Taco Dibbits, directeur van het 
Rijksmuseum, vertelt dat ‘het 
museum brandveiliger maken’ 
een van de redenen voor de 

grote renovatie was.“Door 
compartimentering kan een brand 
nu sneller worden geïsoleerd.” 
Daarnaast heeft het Rijksmuseum 
nog een geluk. “We hebben 
op 150 meter afstand een 
brandweerkazerne. Die zou eerst 
gesloten worden, maar we hebben 
deze open weten te houden.” 

Een prioriteitenlijstje met 
kunstwerken die eerst gered 
moeten worden is er niet. Voor ‘De 
Nachtwacht’ is een sleuf in de vloer 
gemaakt, waardoor het schilderij 
naar de passage onder het museum 
kan zakken. Op deze manier kan het 
in veiligheid worden gebracht.

In musea, dus ook in het 
Markiezenhof, worden geregeld 
brandweeroefeningen gehouden. Zo 
wordt er gekeken of iedereen op de 
hoogte is van de procedure bij een 
brand en of alle vluchtroutes in orde 
zijn. “Die lelijke nooduitgang bordjes 
hangen er niet voor niets.”
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In het museum café van het Markiezenhof 
ontmoet ik Jannie Bom. De deuren naar 
het terras en de Franse tuin staan open 
en Jannie vertelt vol enthousiasme en 
passie over haar vrijwilligerswerk als 
stadsgids. 

Door: Marlies van Lier

In haar werkzame leven had zij veel collega’s 
van allerlei nationaliteiten. Op het moment 
dat zij wist dat ze ging stoppen vanwege 
haar pensioen, realiseerde zij zich dat ze het 
contact met al die verschillende collega’s 
ontzettend zou gaan missen. Een praatje, 
het sociale aspect en de levendigheid. Haar 
voorliefde voor geschiedenis bracht haar 
naar de School voor Geschiedenis van de 
Geschiedkundige Kring. Terwijl ze bezig 
was aan haar eerste jaar werd er meteen 
gevraagd of ze als stadsgids wilde komen 
werken. Die vraag kwam op het beste 
moment. Weer iets gaan doen met mensen 
om zich heen en bezig zijn met geschiedenis 
waar zij zich al haar hele leven voor 
interesseert.  Zo kwam alles mooi bij elkaar.

“Het werk van een stadsgids is heel divers. Er 
zijn dan ook twee soorten te onderscheiden. 
Zo begin je met de verschillende 
monumenten. Het is de bedoeling dat je 
als stadsgids bij twee tot vier monumenten 
het verhaal kan vertellen. Daarnaast kan 
je de werkzaamheden uitbreiden door 
rondleidingen te verzorgen op Fort de 
Roovere en de Vestingwerken. Als je de 
grote 4 monumenten gedaan hebt, mag je 
ook stadswandelingen gaan doen. Daar zijn 
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In gesprek met stadsgids Jannie Bom 

“Stadsgids, dat word je niet zomaar”

Jannie Bom in de Franse Tuin.

“Het is leuk om 
de geschiedenis van de stad 

te vertellen”
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verschillende soorten van. Bij de historische 
stadwandeling zit een monument naar keuze 
maar je kan ook kiezen voor een rondje 
Havenkwartier. 

Er is ook een hele leuke interactieve 
stadswandeling. Je gaat dan met een gids 
op pad maar ondertussen moet je allemaal 
opdrachten uitvoeren waarna de gids je 
verder informeert. Zo is het niet alleen maar 
luisteren en kijken maar kan je zelf actief 
meedoen” aldus Jannie. 
Jannie kijkt ook welke mensen er aansluiten 
bij een wandeling. “Laatst had ik een groep 
architecten. Dan richt ik mijn verhaal wat 
meer specifiek op de architectuur van de 
route dan andere zaken die ik normaal 
gesproken deel.  Zo kijk ik echt wat past bij 
de groep en dat maakt de route toch elke 
keer weer anders”. 
Naast een historische stadswandeling naar 
het Hof kan je nu ook één keer per week, 
of op aanvraag, het Markiezenhof bezoeken 
met de uitleg van een gids. “Je krijgt dan de 
uitgebreide tour door het gebouw, waarbij de 
gids vertelt over de bouwgeschiedenis van 
het gebouw en zijn bewoners, de heren en 
markiezen van Bergen op Zoom”. 
Tijdens de tentoonstelling Hete Vuren, 
schatten uit het Rijks is er een speciale 
wandeling gecreëerd met de toepasselijke 
naam Lopend Vuur. “Bij deze speciale 
wandeling komen we uit bij de pottenbakkers 
en smederijen van vroeger. Niet alleen het 
ambachtelijk vuur krijgt een plek maar ook 

het alom verwoestende vuur. Door diezelfde 
pottenbakkers zijn er diverse stadsbranden 
geweest waardoor dit ambacht snel naar de 
rand van de stad uitweek. Andere rampen 
zoals de pest worden ook meegenomen in dit 
verhaal. Kortom het is altijd even zoeken hoe 
we kunnen aansluiten bij een tentoonstelling 
maar ook nu is het weer gelukt.”
Wil je meer weten over de verschillende 
wandelingen en monumenten of meteen de 
nieuwste wandeling “Lopend Vuur” boeken 
kijk dan op: stadsgidsen-bergenopzoom.nl

nieuws 
brief

Voor wie actief mee wil doen is er 
een interactieve stadswandeling.
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DE DROOM VAN EEN VRIEND

aan de straat voor kleine eenmansexpo’s 
waar plaatselijke en of regionale artiesten 
direct een eigen publiek kunnen vinden en 
iets kunnen verkopen! Bergen op Zoom moet 
iets doen! Voor een andere stad met dit idee 
iets gaat doen! Ik zeg NIET WACHTEN tot 
alle voorwaarden van een museumconcept 
vervuld zijn! Begin nu! Van onderaf! Nodig 
de aquarellisten van Nederland en België 
uit. Laat ze zelf hun werk brengen en 
onder deskundig toezicht inrichten en je 
hebt je eerste aquarelfestival! Daar is geen 
dure doctorandus voor nodig, een goede 
coördinator en de nodige enthousiaste 
cultuurliefhebbers als helpende handen. Denk 
niet museaal, denk aan een soort “Super 
Galerie “met steeds wisselende exposities in 
een Markiezenhof dat dynamisch leeft als de 
magneet van Bergen op Zoom. De stad als 
geheel zal daarbij opleven! De aquarelkunst 
verdient sowieso meer bekendheid.

Dat zegt ’n VRIEND.

Joop Mijsbergen

Heb jij ook een droom, visie of idee hoe 
de toekomst van het Markiezenhof er in 
jouw ogen uit moet zien, mail deze naar 
secretaris@vriendenmarkiezenhof.nl en wie 
weet, sta je in onze volgende nieuwsbrief.

Deze rubriek wordt een vast item. Wij vinden het belangrijk dat 
Vrienden zich via onze nieuwsbrief kunnen laten horen.  Als eerste 

komt Joop Mijsbergen aan het woord. Hij is een bekend kunstschilder 
uit Bergen op Zoom. Tot en met 29 mei is zijn werk nog te bewonderen 

in galerie Lukisan te Bergen op Zoom.

Deze keer in de Nieuwsbrief: Joop Mijsbergen

Als geboren Bergenaar zie ik met lede ogen 
de leegstand en verpaupering van mijn stad!
De stad die zo strategisch gunstig ligt tussen 
Rotterdam en Antwerpen en tussen Breda 
en Middelburg. De stad die het mooiste 
stadspaleis van ’t Land bezit en er maar niet 
in slaagt om met “die parel “te scoren. Dat 
paleis kan en moet de magneet van Bergen 
op Zoom worden! Hoe?  Door er een Aquarel-
centrum van internationale allure in te 
vestigen! 

Dat bestaat nergens, zou uniek zijn in 
museumland. Alle levende aquarellisten van 
nu en in de toekomst, goed gedocumenteerd 
en uiteraard van professionele kwaliteit een 
keer in Bergen op Zoom te zien en je hebt de 
belangstelling van alle aquarellisten, waar ook ter 
wereld, om er een keer te willen exposeren. Het 
variëren per land, per thema, per persoon, per 
techniek, enz., festivals, biënnales enz. enz. Alle 
andere soorten van kunst kunnen meeprofiteren 
in dat paleis!! De tuin en tuinzalen voor grote 
beelden en olieverf- of acrylschilderijen, 
fotografie enz. De 1ste verdieping rechts vanaf 
de lift voor het aquarelinstituut. Links vanaf de 
lift voor de stijlkamers en de geschiedenis van 
Bergen op Zoom. De militaire geschiedenis in 
’t Ravelijn en de Verborgen Vesting (Hof van 
Asselbergs) en ’t VVV op een betere plek in de 
stad, dan komt zaal 7 met zijn directe ingang 

DE DROOM VAN EEN VRIEND
Joop Mijsbergen
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Gallery Lukisan - Joop Mijsbergen - Boorplatform - aquarel op papier (1999). rel, gouache op papier (2017). 
Foto: Gallery Lukisan. 

Gallery Lukisan - Joop Mijsbergen - Woede van Poseidon III - 
aquarel, gouache op papier (2017). 

Foto: Gallery Lukisan. 

Joop Mijsbergen pleit voor een Aquarelmuseum.
Foto: Jacques Bakker.
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Hoelang ben je al Vriend en waarom?
Ik ben nog niet zo lang Vriend van het 
Markiezenhof. Nu vier jaar. Het Markiezenhof 
verdient meer nationale en internationale 
aandacht. Daar kun je als vriend en 
ambassadeur van Het Markiezenhof een 
steentje aan bijdragen.

Wat is je favoriete plek in het 
stadspaleis en waarom?
Ik heb geen uitgesproken favoriete plek. Wel 
ging ik vaak met mijn kleinkinderen, op hun 
uitdrukkelijke wens, naar Het Markiezenhof. 
Ze lieten zich graag ‘bang’ maken in het 
kermismuseum bij het spookhuis. En als 
vrienden van buiten Bergen op Zoom een 
dagje naar hier komen, gaan we altijd even 
langs.

Je bent zelf amateurschilder en jouw werk 
hangt momenteel in de tuinzaal van Het 
Markiezenhof vanwege de expositie Hete 
Vuren met schatten uit ’t Rijks. Arsis heeft 
ook nu weer een aangrenzende expositie. 

Had je al bij eerdere exposities werk 
aangeleverd, dus bijvoorbeeld bij 
Lage Landen, Koele Wateren of Hoge 
Luchten?
Dit is de eerste keer, dat ik werk heb 
aangeleverd. Dat heeft niets met het thema 
te maken. 
Het was min of meer toeval. Iemand vertelde 
me, dat hij overwoog werk in te sturen. 
Ik sprak af, dat, als hij dat zou doen, ik ook 
werk zou insturen.

Wat heb je met vuur?
In de parallel-expositie maakt Arsis 
onderscheid tussen ambachtelijk, 
vernietigend en huiselijk vuur. Maar ik voeg 
daar graag een vierde aan toe. Vuur staat 
ook voor passie, elan, het vuur uit je sloffen 
lopen. Doe de dingen waar je goed in bent 
en waar je plezier aan ontleent. Dan kost het 
geen moeite om dat te doen, maar geeft het 
je meer energie. Dat geldt voor mij o.a. voor 

schilderen. Ik heb gekozen voor vernietigend 
vuur. Mijn werk ‘Verkoold bos’ is door de 
selectie gekomen en hangt nu in de Tuinzaal 
van Het Markiezenhof. Ik vind dat een hele 
eer. 
 
Hoe beschrijf jij jouw schilderkunst? Zit 
er nog diepere boodschap of betekenis 
achter? 
Ik maak abstract werk en werk met acryl.  
Ik zat laatst op een dakterras naast de 
kathedraal van Antwerpen. Ik had uitzicht op 
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Jos Peters, Vriend en amateurschilder

Jos Peters bij zijn werk: ‘Verkoold bos’.
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de muur van dat oude gebouw. Dan zie je 
oude, verweerde stenen en hout van kozijnen 
met scheuren en gaten.  Oud kan heel mooi 
zijn. Ook als je wat langer kijkt naar heel 
oude tegels in een tuin. Dan zie je prachtige 
structuren. Vergankelijkheid van materie 
creëert mooie, verweerde, doorleefde 
oppervlakten. Dat schilder ik niet na, maar 
gebruik ik als motief. Ik begin aan een 
schilderij zonder vooropgezet plan. Ik kijk wat 
er gebeurt op het doek, als ik er verschillende 
lagen verf op heb gezet. Ik laat het toeval ook 
een rol spelen. Soms doe ik iets, waardoor 
ik het helemaal verknoei. Maar soms levert 
het ineens iets moois op. Met dit schilderij 
‘Verkoold bos’ had ik voor het eerst wel een 
soort eindresultaat voor ogen. En de jury 
vond het goed genoeg om het te exposeren 
in de Tuinzaal. Daar ben ik wel blij mee.
 
Wat vind je van de samenwerking 
tussen Het Markiezenhof en het 
Rijksmuseum? 
Dit vind ik een prima initiatief.  Binnen de 
kunst- en cultuursector vind ik samenwerking 
belangrijk om elkaar sterker te maken. Het 
Markiezenhof is al diverse keren podium 
geweest voor theatervoorstellingen op lokaal 
niveau. Misschien kan dat ook op nationaal 
en internationaal niveau. Een literair (poëzie) 
festival zou wellicht ook interessant kunnen 
zijn. Of een ‘Nacht van Het Markiezenhof’? 

Zou je nog andere samenwerkingen 
kunnen bedenken? 
Misschien is samenwerking met het Van 
Abbe-museum een optie. Net als Het 
Markiezenhof vindt het Van Abbe-museum 
toegankelijkheid en een lage drempel 
voor veel verschillende doelgroepen heel 
belangrijk. En wellicht zou er ook meer 
samenwerking kunnen plaatsen vinden 
tussen kunst en cultuur en andere domeinen. 
Dat moet allemaal wel gefinancierd worden. 
Maar op waarden-niveau is het interessant 
om te onderzoeken waar samenwerking 
buiten de kunst- en cultuursector mogelijk 
is. Ik heb in ieder geval begrepen, dat er 
een nieuw samenwerkingsproject komt met 
het Rijksmuseum. Ik hoop en verwacht, dat 
Het Markiezenhof hier ook een rol in kan 

spelen. En misschien kunnen schouwburg 
De Maagd en het CKB daarbij betrokken 
worden. Dat zou mooi zijn voor Bergen op 
Zoom, als kunst- en cultuurstad en voor Het 
Markiezenhof zelf. 
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Bestuur Stichting Vrienden van 
het Markiezenhof

Marie-José Bakker
Eric Elich

Joost Eykman
Marlies van Lier

Berry Mulder
Helène van Oorschot

Han Verbeem
Ward Warmoeskerken

Secretariaat: 
E.vriendenmarkiezenhof@gmail.com

T. 0629347606

Word ook vriend
Als Vriend van het Markiezenhof steun je 
het museum en heb je gratis toegang tot 

het gebouw. Je wordt jaarlijks uitgenodigd 
voor de Vriendenavond met lezingen en 

presentaties met aansluitend een drankje 
en hapje. Daarnaast ondersteunen we 
het Markiezenhof door het schenken 

en in bruikleen geven van vele museale 
objecten.


