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Beste vrienden

Feesten als een vorst

Creatieve kracht met een 
missie

Nieuws van kwartiermaker

Meefeesten op 26 januari 
2025?

Word ook Vriend

Nu in 
het Markiezenhof: 

Feesten als 
een Vorst!
16 nov. t/m 9 mrt 2025

In deze tijd van het jaar 
wordt teruggeblikt naar 
afgelopen periode. Wat 
hebben we meegemaakt en 
wat hebben we (niet) bereikt. 
2024 heeft voor de Vrienden 
van het Markiezenhof in 
het teken gestaan van de 
opzet, inrichting, opening en 
eerste twee exposities in de 
Domeinkamer van de Zeeridder. 

Eind 2024 zou bekend zijn hoe 
de verzelfstandiging van het 
Markiezenhof vormgegeven 
zou worden. Maar, zoals 
dat altijd gaat met grote 

projecten, kost het tot stand 
komen ervan meer tijd dan 
voorzien. Inmiddels is bekend 
geworden dat de realisatie van 
de verzelfstandiging van het 
museum een jaar vertraging op 
heeft gelopen.

In 2025 gaan wij door met 
onze activiteiten. Daarbij 
kunt u denken aan exposities 
in de Domeinkamer, 
Vriendenbijeenkomsten en 
achtergrondinformatie. Maar 
eerst gaan we genieten van 
het Magisch Markiezenhof: 
genieten van de kraampjes, 
diners, high-teas en dat alles in 
kerstsferen. 

Vanaf deze plaats wens ik 
u allen, namens het gehele 
bestuur van de Vrienden van 
het Markiezenhof, magische 
feestdagen en alle goeds voor 
2025!

Met magische groeten,
Helène van Oorschot
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Tijdens de opening van de nieuwe expositie “Feesten als 
een Vorst” waren we te gast op een fantastisch feestje. 
We mochten de wereld van Carl Theodor van de Palts-
Sulzbach ( 1724-1799), de laatste markies van Bergen op 
Zoom  betreden en ervaren hoe de adel feestvierde in 
die tijd.

Feesten als
   een vorst
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Voor deze expositie mocht 
modeontwerper Ward 
Warmoeskerken een feestjurk 
voor een vorstin ontwerpen. 
Deze prachtige creatie is de hele 
expositie te bewonderen in de 
tuinzaal.

Feesten in die tijd duurde 
wekenlang, dit feestje duurde 
helaas maar één avond. Gelukkig 
is de expositie nog tot en met 
9 maart 2025 te bewonderen.  
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Hanneke van Andel-van Diepeningen is 
een creatieve kracht met een missie: de 
wereld groener en beter achterlaten. Als 
farmaceutisch consulent zet ze zich in voor 
duurzame innovaties, zoals het terugdringen 
van medicijnafval en digitale oplossingen in 
apotheken. 

Dit leverde haar in 2021 een nominatie op voor 
het Duurzame Zorgidee. Haar projecten, zoals de 
heruitgifte van hulpmiddelen, laten zien hoe kleine 
stappen grote impact kunnen maken.

Naast haar groene werk is Hanneke een bevlogen 
en veelzijdig muzikant. Met haar band The Vision 
of Johanna combineert ze haar liefde voor muziek 
en maatschappelijke betrokkenheid. Haar liedjes, 
geïnspireerd door boeken als De Goede Voorouder, 
gaan over zorg voor het milieu en toekomstige 
generaties. Haar warme stem en melodieuze 
toetsenwerk maken haar optredens onvergetelijk.

Hanneke inspireert met haar mix van 
duurzaamheid en creativiteit. Of ze nu groene 
oplossingen bedenkt of het podium op gaat, ze 
bewijst dat passie en visie samen een krachtig 
verschil maken. Ze is nu te bewonderen als onze 
gast in het Domein van de Zeeridder.

Creatieve kracht met een missie

^ Portretfoto Hanneke van Andel gemaakt door Gijs Proost.

https://devisievanjohanna.com/over-johanna/
https://www.thevisionofjohanna.nl
https://www.thevisionofjohanna.nl


‘Liggen jullie op koers met de verzelfstandiging?’ schoot 
een Vriend mij tijdens de opening van Feesten als een vorst 
aan. Zeker!, schrijf ik u terwijl de laatste weken van 2024 
voorbijvliegen, al maken we op dit moment een omweg ten 
opzichte van de oorspronkelijke planning waar de organisatie 
per juli 2025 een zelfstandige stichting zou zijn. 

En dat zit zo: deze zomer heb ik het ondernemingsplan voor het 
Markiezenhof aan het college gepresenteerd.Inhoudelijk wordt de 
koers van harte onderschreven. Die toekomst richt zich, naast de 
bestaande museale en evenementiele functie, sterk op erfgoed. 
De inspiratie hiervoor komt uit ons collectiestuk nummer 1: het 
Markiezenhof zelf. Meer dan voorheen willen we het gebouw en zijn 
historie vieren en centraal zetten in onze werking. 

De omweg zit hem in de begroting. Buiten een sterke inhoudelijke 
koers horen de financiën ook op orde te zijn en blijven. Ter dekking 
van de bijkomende organisatiekosten (kosten die de gemeente 
nu betaalt uit andere potjes dan de cultuurbegroting) moeten 
aanvullende middelen gevonden worden. Huiswerk dus, zowel voor 
ons als de gemeentelijke organisatie. 

Tegelijk wordt voor en 
achter de schermen 
keihard gewerkt om 
iedere dag onze bezoekers 
welkom te heten. Waar 
nodig bieden we extra 
ondersteuning aan het 
team. Want dankzij hen 
feesten we de komende 
weken als een vorst in 
het oudste en mooiste 
stadspaleis van de Lage 
Landen!

Fijne feesten,

Koen Brakenhoff
Kwartiermaker 
verzelfstandiging

Beste Vrienden,

Komen jullie ook meefeesten 

op zondag 26 januari 

rond 11 uur?

Officiële uitnodiging volgt

Beste Vrienden,
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Vrienden van het Markiezenhof.

Teksten/foto’s/vormgeving
Uitgevoerd door bestuursleden
Sichting Vrienden van het Markiezenhof.

Bestuur 
Marie-José Bakker, Joost Eykman, 
Marlies van Lier, Berry Mulder, 
Helène van Oorschot, Han Verbeem, 
Ward Warmoeskerken.

Secretariaat 
vriendenmarkiezenhof@gmail.com
06 29 34 76 06

Word ook vriend
Als Vriend van het Markiezenhof steun je het museum en heb 
je gratis toegang tot het gebouw. Je wordt jaarlijks uitgenodigd 
voor de Vriendenavond met lezingen 
en presentaties met aansluitend 
een drankje en hapje. Daarnaast 
ondersteunen we het Markiezenhof 
door het schenken en in bruikleen 
geven van vele museale objecten.

Ben je al vriend en heb je al betaald voor 2025? 
Dan heb je het vriendenpasje al in je bezit en kun je weer 
iedere dag genieten van het mooie Markiezenhof. 

Vergeten te betalen? Donatie bedraagt €25,- per persoon
(meer mag ook natuurlijk).

Rekeningnummer NL65 INGB0 003450498 t.n.v. Stg Vrienden van het 
Markiezenhof. Maak snel je donatie over en je pasje komt eraan.

Marie-José Bakker,
Secretaris Vrienden van het Markiezenhof

Lieve mensen,
Het zijn de maanden waarin de 
koude noordenwind de lucht 
beheerst, de maanden waarin het 
licht de duisternis overwint, de maan-
den waarin oud door nieuw gewisseld 
wordt. Juist deze maanden vullen de 
mensen al sinds de oudste tijden met feesten. 
Om de koude noordenwind, de duisternis en het 
oude te vergeten en de warmte, het licht en het nieu-
we te verwelkomen. 

Hier in het Markiezenhof bent u juist in deze maan-
den vol feesten welkom om de expositie ‘Feesten als 
een vorst’ te bezoeken. Van bovenop mijn toren zal 

ik u bij aankomst hartelijk groeten!
En mocht uw bezoek nog even op 
zich laten wachten, dan wens ik u 
via deze weg alvast alle goeds voor 
een prachtig nieuw jaar. 

Dat u maar vaak omhoog mag kijken 
hier op de binnenplaats. Ik zal u dan to-

nen uit welke richting de wind zal waaien. Is 
het nog een koude Noordenwind die het nieuwe jaar 
bepalen zal? Of gaat de wind vanuit een andere hoek 
waaien? De tijd zal het leren...

De Zeeridder

Wat de Zeeridder zag
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