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Kennismaking
Bernard Ellenbroek

Bezoek het Masthoomhuis

Word ook Vriend

Bij mijn toetreden destijds tot
het bestuur van de Vrienden
werd al eens voorzichtig
gesproken over een mogelijke
verzelfstandiging van het
Markiezenhof-museum.

Inmiddels zijn we ruim tien
jaar verder en staan we

aan de vooravond van de
verzelfstandiging per 1 juli
aanstaande. De laatste paar
jaar heb ik als voorzitter van
de Vrienden mogen fungeren;
mijn persoonlijke doel was
om aan te blijven totdat de
verzelfstandiging een feit
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was. Het moge duidelijk zijn
dat het bereiken van dit doel

is gerealiseerd en dat dit dus
betekent dat mijn periode als
voorzitter van de Stichting
Vrienden van het Markiezenhof
ophoudt. Maar natuurlijk niet,
zonder dat ik deze rol in het
volste vertrouwen kan en mag
overdragen aan een opvolgend
voorzitter.

Intern hebben we iemand

die deze rol op fleurige en
flamboyante wijze kan invullen
wat uitstekend zal passen bij
de flow die nu nodig gaat zijn
om de Vrienden te begeleiden
in de nieuwe samenwerking
die gaat ontstaan met het
Markiezenhof. Ik ben blij dat
ik jullie mag vertellen dat
Marlies van Lier vanaf nu de
nieuwe voorzitter zal zijn van
de Stichting Vrienden van het
Markiezenhof.

Heléne van Oorschot
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Sinds 2019 zit ik alweer bij de stichting, tot
voor kort als algemeen bestuurslid. Toen ik
destijds gevraagd werd, had ik één duidelijke
voorwaarde: ik wil niet alleen vergaderen,
maar ook echt de handen uit de mouwen
steken. Ik ben nu eenmaal een doener.

Als voorzitter verandert dat niet. Ik blijf
bijvoorbeeld gewoon bij de werkgroep die samen
met het Markiezenhof werkt aan het domein van
de Zeeridder. Ik ben dankbaar dat ik de rol van
voorzitter van Heléne mag overnemen, maar ik
vind het wel belangrijk om te zeggen: we doen het
echt met de hele groep. De rol van voorzitter moet
niet groter gemaakt worden dan hij is, we dragen
deze stichting samen.

Ik ben erg benieuwd hoe de toekomst van het

Hof eruitziet nu de verzelfstandiging een feit is.

Ik hoop dat we als bestuur een mooie bijdrage
kunnen blijven leveren aan ons eigen stadspaleis.
Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet in

beton gegoten, maar dat wordt in de toekomst wel
duidelijk.

Net zo duidelijk is onze enorme dank aan Helene
voor haar inzet, haar betrokkenheid en haar

lange adem. Bij vergaderingen liet ze weleens
doorschemeren dat ze niet zoveel verstand zou
hebben van kunst en cultuur als het gesprek te
inhoudelijk werd. Maar na tien jaar voorzitterschap
bij een culturele stichting bewijst haar staat van
dienst natuurlijk het tegendeel. Heléne, bedankt
voor alles. Ik neem met grote trots het stokje van
haar over!

Matrlies van Lier

Vrouwen
die Bergen
verzetten

“De tentoonstelling ‘1) - Vrouwen die Bergen
verzetten’ is een eerbetoon aan negen
vrouwen uit de Bergse geschiedenis. Hun rol
daarin is verschillend, voor sommigen groot en
ingrijpend en voor anderen klein. De impact
van hun keuzes werken door tot op de dag van
vandaag en hebben sporen achter gelaten in
onze huidige tijd.

door: Daphne Valentijn — van den Boogaart
Conservator Markiezenhof

Indirect dagen we met deze tentoonstelling de
mannelijke geschiedschrijving uit en maken we

het publiek bewust van de vooroordelen die hierin
nog altijd dominant zijn. Te vaak spreken we alleen
nog van de markiezen, terwijl de markiezinnen

een zeer belangrijke rol hebben gespeeld binnen
het Markiezaat. En te vaak kijken we naar de
mannelijke belegeraars en verdedigers van de stad,
terwijl hun zussen en echtgenotes soms in rang
boven hen stonden en invlioed op hen uitoefenden.

'21)" geeft de opmaat, het startsein, om in de
toekomst in het Markiezenhof tentoonstellingen
te maken, waarin haar conservatoren breder
kijken. En alle relevante historische figuren hun
rechtmatige plaats toekennen.
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Lof voor het Hof

Kort voor kerst was de kogel na Vvijf jaar dan
eindelijk door de kerk: het Markiezenhof gaat
verzelfstandigen. Met de opdracht om goed voor
het team te zorgen en met een aantal andere
belangrijke aandachtspunten zijn wij op pad
gestuurd om ervoor te zorgen dat het museum op
1 juli 2026 op eigen benen staat, in de vorm van
een stichting.

Die stichting is inmiddels opgericht en de werving
voor de leden van de raad van toezicht (RvT) gaat
van start. Zij zullen uiteindelijk ook degene zijn

die de nieuwe directeur-bestuurder aanstellen.
Ondertussen wordt er achter de schermen hard
gewerkt aan tal van praktische zaken. Denk

aan IT-voorzieningen, huurovereenkomsten,
pensioenregelingen, afspraken over de collectie en
— niet onbelangrijk — een bankrekening om dit alles
mogelijk te maken. Tegelijkertijd kijken we ook al
voorbij die belangrijke datum. Er wordt nagedacht
over de programmering en plannen voor de
komende jaren, zodat het Markiezenhof ook in de
toekomst een levendige en inspirerende plek blijft.
En dan blijkt dat de periode tot juli best kort is.

Gelukkig is Bernard Ellenbroek inmiddels aan
boord gekomen om de dagelijkse leiding op zich
te nemen. Zijn komst brengt rust en continuiteit

in een periode waarin er veel verandert. Want in
het hele traject van verzelfstandiging zouden we
bijna vergeten waar het uiteindelijk om draait: elke
dag doen waar we voor bestaan. Namelijk het
openstellen en tot leven brengen van het mooiste
en oudste stadspaleis van de Lage Landen. Dat
doen we met inspirerende tentoonstellingen zoals
Vrouwen die Bergen verzetten en Het Domein
van de Zeeridder, met evenementen zoals de
uitverkochte Hofzaallezingen, Proefmei en met het
trouwseizoen dat op punt van ontbotten staat.

Alle lof dus voor het team van het Hof — betaald

én onbezoldigd - dat er dag in dag uit voor zorgt
dat dit allemaal mogelijk blijft. Dankzij hun inzet

blijft het Markiezenhof een bijzondere plek voor

bezoekers uit de stad en ver daarbuiten.

Koen Brakenhoff
Kwartiermaker verzelfstandiging

Beste Vrienden,

Vooruitlopend op onze persoonlijke
kennismaking, stel ik mij graag hier aan

u voor. Ik ben begin februari in dienst
gekomen om het komende half jaar de
dagelijkse leiding van het museum te
verzorgen. Zoals jullie weten gaat het
Markiezenhof dit jaar over naar een
nieuwe stichting. Ik vind het een bijzonder
voorrecht dat ik eraan mag meewerken
om de organisatie voor te bereiden op die
overgang.

Ik heb een soortgelijke situatie al eerder
meegemaakt bij Museum van Bommel van
Dam in Venlo, en weet daardoor wat het

VOOr een organisatie betekent, zowel voor de
medewerkers als voor de vrijwilligers. Andere
musea waar ik de afgelopen jaren werkzaam
ben geweest zijn Museum W in Weert, het
Noordbrabants Museum en het Cuypershuis in
Roermond.

Bij alle musea waar ik eerder heb gewerkt,

heb ik kunnen rekenen op de inzet van een
gedreven en enthousiaste groep vrienden en
vrijwilligers. Ik zie de waarde van vrienden
natuurlijk voor de onontbeerlijke ondersteuning
van de projecten die het museum samen met
de vrienden realiseert. Ik zie jullie waarde ook
als ambassadeurs van het museum in de stad.

Ik zie er naar uit om persoonlijk met jullie
kennis te maken bij één van de komende
activiteiten in het mooiste stadspaleis van de
lage landen!

Bernard Ellenbroek
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Bezoek het Mastboomhuis

Achter de schermen was de
werkgroep alweer volop bezig
met de volgende editie van
het Domein van de Zeeridder.
Hopelijk heb je kunnen
genieten van onze vijfde gast
in het Domein: de Mastboom
Brosens Stichting, met als
gezicht (oud-)secretaris

Cees Vanwesenbeeck, al het
schitterende zilver en de
prachtige kleding en foto’s.
En deze zijn allemaal nog te
bewonderen tot en met 7
mei a.s. mocht je nog niet zijn
geweest.

Tijdens de opening van de
expositie beloofden we het

al: we gaan op bezoek bij het
Mastboomhuis in Oud-Gastel.
Dit is een plek die je echt gezien
moet hebben! En we hebben
goed nieuws: in de maanden
april, mei en juni bezoek je het
huis GRATIS op vertoon van je
Vriendenpas. Normaal gesproken
kost een kaartje vijf euro, maar

in deze periode betalen wij de
entree voor onze Vrienden. Een
leuk voorjaarscadeautje, toch?

Wat kun je verwachten?

Het Mastboomhuis is elke
zondagmiddag geopend van
13:00 tot 17:00 uur. Je bezoek
begint met een inleidende film
over het fascinerende leven van
de familie Mastboom, gevolgd
door een rondleiding door een
enthousiaste vrijwilliger.

Een bezoek duurt ongeveer
anderhalf uur; zorg dus dat je
uiterlijk om 15:30 uur binnen
bent om alles te kunnen
bewonderen. Kinderen tot en
met 12 jaar hebben gratis entree
(onder begeleiding, max. 2
kinderen per volwassene).

Wil je met een groter gezelschap
het huis bezoeken of meer
informatie zien? Kijk dan even op
mastboomhuis.nl/uw-bezoek.
Wij wensen je heel veel plezier!



http://mastboomhuis.nl/uw-bezoek
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COLOFON

Als Vriend van het Markiezenhof steun je het museum en heb je
gratis toegang tot het gebouw. Je wordt jaarlijks uitgenodigd voor Jaargang 7 - april 2026
de Vriendenavond met lezingen en presentaties met aansluitend

een drankje en hapje. Daarnaast . o :
2026 Nas Deze nieuwsbrief is een uitgave van

ondersteunen we het Mark'ezenhOf Stichting Vrienden van het Markiezenhof.
door het schenken en in bruikleen % o
geven van vele museale objecten. Teksten/foto’s/vormgeving

Uitgevoerd door bestuursleden
Sichting Vrienden van het Markiezenhof.

Bestuur

Marie-José Bakker, Joost Eykman,
Marlies van Lier, Berry Mulder,
Heléne van Oorschot, Han Verbeem,
Ward Warmoeskerken.

Secretariaat
vriendenmarkiezenhof@gmail.com
06 29 34 76 06

Bezoek GRATIS het Mastboombhuis

Bezoek in april, mei en juni 2026 GRATIS het Mastboomhuis op
vertoon van jouw Vriendenpas en bewonder deze ware tijdscapsule.
Kijk ook op mastboomhuis.nl/uw-bezoek
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